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Wijnreis Bourgogne-Beaujolais 24 t/m 28 september 2019 

Dinsdag 24 september  
Alle deelnemers aan deze wijnreis waren uiterlijk om 17.00 uur gearriveerd in Vinzelles. 

Koffers naar de kamers en daarna waarvoor we gekomen waren: wijn ! 
Als eerste Crémant de Bourgogne van het huis La Côte des Blancs. 
 
Nadat vrijwel iedereen goed ingedronken was, genoten we van een heerlijke stoofschotel, bereid 
door de organisator Hans. Tot in de late uurtjes lekker gekletst en gedronken. 
 

 
 
 

Woensdag 25 september 
Na het ontbijt was er een rondleiding en proeverij georganiseerd in de Cave de Chaintré. 
Diverse mooie wijnen passeerden de revue o.a. Pouilly Fuissé en Mâcon Blancs. 
Niels mocht bovendien een fles uit de privé voorraad van de cave uitzoeken. Hij koos een Pouilly 
Fuissé  jaargang 1986 die we met z’n allen soldaat hebben gemaakt 
 

 



 

 

Na even nog een drankje gedronken te hebben aan de overkant, werd de tocht voortgezet naar een 
sterrenrestaurant in Chaintré, waar een formidabele lunch op tafel werd gezet. 
Naam van het restaurant: La Table de Chaintré. 
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Na de lunch lopend naar Chateau de la Vernette waar een Nederlandse, Ankie genaamd, de 
rondleiding en proeverij verzorgde. Dit huis is volledig biologisch dynamisch bezig, volgens de leer 
van de antroposoof Rudolf Steiner. Hierdoor produceren ze 50% minder dan ze zouden kunnen. De 
wijnen waren voortreffelijk. 
 
De dag werd besloten met een wijn-spijs proeverij in La Côte des Blancs waarbij ook Bertrand en 
Ankie aanwezig waren. 
 



 

 

 

 
 
 
Donderdag 26 september 
Na een goed ontbijt vertrokken we naar de Cave Coopérative de Juliénas. 
Prachtige rondleiding waarbij iedereen verbaasd stond over de hoeveelheid gistende druiven in 
enorme RVS gistingstanks. 22 duizend liter per tank. We waren allemaal blij dat we weer buiten 
stonden. 
Binnen de cave werd een film vertoond over de Beaujolais en zijn bijzondere wijnen: Morgon, 
Fleurie, Moulin-à-Vent enz. waarvan we ook mochten proeven. 
 



 

 

  
 
 
De volgende proeverij met lunch was in de keuken van Domaine Millerange. De eigenaar Jerôme 
Corsin verzorgt de wijngaard en maakt de wijnen van Pieter. 
De trip werd vervolgd naar Corcelles gemeente Morgon : Chateau de Corcelles. Daar kregen we een 
interessante rondleiding door het eeuwenoude kasteel en een bijzondere proeverij met o.a. Rosé de 
Beaujolais. 
 

  
 
 
’s Avonds gedineerd in het failliete Chateau de la Barge. Geen commentaar verder. 
De dag weer zoals gebruikelijk afgesloten bij Pieter thuis met een glas wijn en veel gezelligheid. 
 
 
Vrijdag 27 september  
Vroeg ontbeten en daarna op naar Beaune, de wijnhoofdstad van de Bourgogne. 
Louis Jadot: een rondleiding die alles sloeg…… gistende kuipen, daarna door de caves met honderden 
vaten vol imposante en niet te betalen wijnen zoals Clos Vougeot, Vosne Romanee, Charlemagne, 
Nuits Saint-Georges enz. enz. enz.  We mochten 14 van deze toppers proeven. 
De uitleg werd in onnavolgbaar Engels gegeven. 
 



 

 

  
 
 
 
Lunch in de Cave de la Madeleine en daarna naar het domaine Debray. 
Weer een rondleiding door de kelders om daarna een aantal topwijnen te proeven. 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sommigen kozen de toeristische route door Pommard, Meursault, Pouligny Montrachet om naar huis 
te gaan. Jammer dat het regende. 
s’Avonds dineren in het restaurant Le Poisson d’Or in Macon. 
Thuis nog wat wijn gedronken en de fantastische gastvrouwen Renate en Jantien bedankt. 
Ook Hans werd in het zonnetje gezet. 
 
Zaterdag 28 september 
Het ontbijt werd vanaf 07.00 uur geserveerd en zo kon een ieder zelf bepalen op welk tijdstip hij/zij 
naar huis zou gaan. 
We kunnen denk ik namens iedereen spreken van een zeer geslaagde leerzame en gezellige wijnreis. 
Voor herhaling vatbaar.  Hans Schouten 


